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DE WARE ZIN VAN ONS ZIJN

Studie

VAN GENESIS tot en met OPENBARING

STUDIE 19
Bouwen op het fundament en daaraan gerelateerde onderwerpen

De strijd in de hemelse gewesten I

Intro
Elk wedergeboren en vervuld kind van God wordt, zoals in de vorige studie aan de orde

kwam, onherroepelijk geconfronteerd met wat wel genoemd wordt: de geestelijke strijd.
Deze strijd kent drie terreinen: allereerst is er de confrontatie met het eigen IK,
vervolgens die met de medemens (waaronder maar al te vaak ook de medechristen) en
dan is er ten slotte nog de reéle confrontatie met de duivel (en zijn demonen), ook wel
de strijd in de hemelse gewesten genoemd (Ef.6:10 e.v.). Deze geestelijke strijd, die
zich dus op drie terreinen in ons leven kan afspelen, is de bevestiging van het
'hemelburger' (Col. 1:13, Filip. 3:20) geworden zijn. En zeker het derde terrein, de
strijd in de hemelse gewesten, is van belang te
onderkennen. Niet voor niets dat er in de Bijbel gesproken
wordt over de gave van het onderscheid van geesten (1
Cor. 12:10). Het is namelijk zaaks te weten welke van de
drie genoemde aspecten als bron van een geestelijk conflict
aangemerkt moet worden om, om het met de apostel
Paulus te zeggen, niet een vuistvechter te zijn die in de
lucht slaat (1 Cor. 9:26). Voor te veel christenen is het
aspect van de strijd in de hemelse gewesten een niet
voldoende bekend fenomeen binnen het onderwerp van de
geestelijke strijd, dit met alle gevolgen vandien. (En dat
terwijl in de tijd van Jezus zelf de realiteit van de invloed van de duivel en zijn demonen
een bekend verschijnsel was en de allereerste christengemeente ook vertrouwd was met
dit fenomeen.) Anderzijds wordt dit aspect van de geestelijke strijd door hen die er wel
mee bekend zijn te vaak overgeaccentueerd en dat eveneens met alle gevolgen vandien.
Het is daarom van cruciaal belang om hier Gods Woord aan het Woord te laten.

Sowieso moet benadrukt worden, dat de duivel in tal van gevallen ten onrechte als de
bron van een conflict wordt gezien. De grootste vijand van de mens is namelijk nog altijd
zijn eigen IK (het vlees). Terwijl achter de confrontatie met de medemens echter wat
vaak de duivel zit. De strijd in de hemelse gewesten komt zeker in beeld als het gaat om



contact met het occulte. Dit geldt helaas ook in tal van levens van - zelfs oprechte -
christenen. In relatie tot dit laatste wordt verwezen naar de op de site van Bijbels
perspectief aanwezige studie over 'bevrijdingspastoraat’.

Enkele vragen vooraf

1. Wat is het verschil tussen geloven aan of geloven in de duivel?
2. Ziet de Bijbel de duivel als realiteit? Wat zou u als belangrijkste voorbeeld
hierbij aandragen?

3. Hoe en waar zou de duivel vandaag nog werken?

4. Is er verschil volgens u tussen duivel en demon? Licht uw antwoord toe.

5. Wat wordt bedoeld met 'occult'? Kunt u enkele zaken noemen die onder deze
noemer vallen?

6. Spreekt de Bijbel over zaken die onder 5 te noemen zijn - waar bijvoorbeeld?

7. Wat houd gebondenheid volgens u in?

8. Kan een christen gebonden zijn of raken?

9. Wat bedoelt de Bijbel als ze spreekt over ’‘leringen van demonen' (1 Tim.

4:1)?

10.Kunt u enkele actuele zaken noemen die onder de in vraag 9 genoemde
uitdrukking vallen?

11. Hoe was de houding van Jezus tegenover de duivel en demonen - weet u hier
enkele voorbeelden te noemen?

Wat toont de Bijbel met betrekking tot de duivel?

Wanneer we spreken over de duivel, dan hebben we het over 'de zoon van de dageraad’,
een belangrijke vorst die zich boven God wilde verheffen (zie o.a. Jes. 14:12 e.v. en
Ezech 28:12 e.v.) - hij zondigde dus van den beginne (1 Joh. 3:8). Hij blijkt zo
allereerst Gods tegenstander en vervolgens die van het kind van God en hij wordt in de
Bijbel met verschillende namen aangeduid, zoals: de satan en de slang (Openb. 12:9,
Openb. 20:2), overste van deze wereld (Joh. 14:30), mensenmoordenaar van den
beginne en vader van de leugen (Joh. 8:44), aanklager der broederen (Openb. 12:10)
en engel des lichts (2 Cor. 11:14). Hij manifesteerde zich niet alleen als tegenstander
van Jezus en diens bediening, maar overweldigde ook reéel de mens als schepsel van
God. Al vanaf het directe begin is hij erop uit geweest de volgeling van Jezus te
dwarsbomen. Hoe serieus de Bijbel de duivel en zijn demonen neemt (en dus in feite de
greep van de satan naar de troon van God!) blijkt wel uit bijvoorbeeld Colossenzen
2:15 en Romeinen 16:20 (vgl. bij de laatst genoemde tekstplaats ook Mal. 4:3). Juist
dit laatste vers toont hoe de overwinnende christen een rol speelt in het overwinnen van
de satan en de goddeloosheid. Een hier nog te noemen tekstvers is 1 Corinthiérs 6:3
dat laat zien dat het verpletteren van de duivel zoals door Paulus benoemd verder gaat
dan het oordelen van satan (een veelal vergeten realiteit).

De strijd in de hemelse gewesten en het Koninkrijk van God.
In zijn boek De Komst van het Koninkrijk gaf prof. Herman Ridderbos destijds al aan dat

binnen de prediking van de Here Jezus aangaande het Koninkrijk de strijd
tegen het hele rijk van de duisternis een plaats innam 'van de eerste orde'.
Hij vervolgde: '..daarnaast vinden wij in het evangelie de ondubbelzinnige
bewijzen, dat de macht van de satan metterdaad in geen enkel opzicht
beéindigd is, ... een doorgaande en voortdurende bedreiging vormt!" Met
andere woorden het is een nog steeds actueel onderwerp waarmee ieder
gelovige op de weg naar omhoog - het komende Rijk van God - te maken
krijgt en heeft. Niet voor niets dat Paulus spreekt over het kennen van
het doen en laten van satan (2 Cor. 2:11 de Wilibrordvertaling spreekt
nadrukkelijk over ‘listen’ - het Grieks spreekt hier over methodeias. Ons
woord 'methode' is daarvan afgeleid). Boeiend is te letten op hoe de satan
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Jezus benaderde aan het begin van diens bediening, bekend bij ons als 'de verzoeking in
de woestijn’ (Matt. 4:1 e.v.). Uit deze perikoop wordt - in vergelijking met de
verzoeking van Eva (Gen. 3:1 e.v.) - duidelijk dat de strategie van de
duivel beide keren hetzelfde is: het Woord van God in twijfel trekken.
We zien dat Jezus Hem voor dat moment verjoeg/versloeg met juist
het aanhalen van Gods Woord. Let hier eens op wat Johannes in
Openbaring 12:11 zegt - hoe neemt naast het bloed (vgl de
boven aangehaalde tekstplaats Col. 2:15 en leg hiernaast eens
Exodus 12:7 voor wat de plaats en kracht van het bloed aangaat),
het (getuigende) Woord een cruciale plaats in de strijd op weg naar het
Koninkrijk. De duivel en zijn demonen weten maar al te goed dat het
Koninkrijk van God, helemaal in zijn eindvoltooiing, het einde van hun bestaan inhoudt
dat leidt tot een eeuwigdurende pijniging ( vgl. Matt. 8:28 en Openb. 20:10) ook de
tweede dood genoemd. Zeker op het kerkelijk erf blijkt hij wat effectief (en destructief!)
door het Woord van vraagtekens te voorzien (hier moeten we denken aan de eerder,
binnen de vragen, aangehaalde tekst 1 Timotheus 4:1 waar Paulus nadrukkelijk spreekt
over leringen van demonen (vergelijk hier wat Jezus zegt: Matt. 13:24 e.v.). Een
typisch teken van de tijd - eerst moet de afval komen - dat wijs op de naderende
doorbraak van Gods Rijk. Voor een kind van God is het op de weg omhoog daarom van
uiterst belang te wortelen in Gods Woord (Col. 3:16 - niet voor niets spreekt Ef. 6:17
over het Woord als het zwaard des Geestes) en zich elke dag (het liefst bij het begin van
de dag) te claimen onder het bloed van Jezus Christus, zo zullen we in staat zijn ons
daadwerkelijk te weren tegen de aanvallen van de boze.

De Bijbel laat nadrukkelijk weten dat het ingaan van het Koninkrijk van God via de weg
van 'strijd' gaat: Lucas 13:24. Opmerkelijk mag in dit verband ook het feit heten dat de
verheerlijkte Christus ten aanzien van de gemeente in deze wereld in Openbaring zijn
spreken aan elke gemeente eindigt met ‘wie overwint' - Openb. 2:7;
11;17;26;3:5;12;21. Waarop heeft ‘overwinnen' anders betrekking dan op ‘strijd'.
Paulus spreekt dan ook over 'de goede strijd met/van het geloof' (vgl. 1 Tim.1:18 en
6:12). Met betrekking tot zichzelf spreekt hij ook over de 'strijdt' die hij te voeren heeft
(vgl. Col. 2:1; 1 Thess. 2:2), terwijl hij aan het einde van zijn leven nogmaals spreekt
over 'strijd' (zie 2 Tim. 4:7).

Strijd
Als de Bijbel op deze wijze spreekt over 'strijd', dan zijn er twee onderscheiden
slagvelden te noemen:

a. de strijd tegen jezelf, je IK, het vlees
b. de strijd tegen de boze

Ad a. De duivel kan zonder een 'open' IK niets beginnen! Het IK kan hem een
'landingsplaats' geven op verschillende manieren. Je kunt er niets aan doen
als vogels die overvliegen (gedachten opkomen), maar wel als die vogels

willen gaan nestelen! Je maakt zelf de keuze je wel of niet in te laten met
occulte, door Gods Woord 'verboden' zaken als alternatieve geneeswijzen, horoscopie, waarzeggerij,
toverij etc. Al in het Oude Testament waarschuwt God uitdrukkelijk voor dergelijke occulte zaken -
Deuteronomium 18:9 e.v. Zaken die een belangrijke oorzaak zijn van gebondenheid zelfs onder



christenen. Met betrekking tot 'het vlees' valt te denken aan zondige handelingen, onreinheid etc.
Ook daar ben je zelf verantwoordelijk. Het is daarom dat de Bijbel zegt 'zie toe op uzelf' (1 Tim. 4:16).
Het is goed hier ook te wijzen op de waarschuwing van Paulus zoals opgetekend in Efeze 5:11.

Ad b. Deze strijd kan zich rechtstreeks tegen iemand (in iemands leven) manifesteren (onder
toelating van God (een beproeving - vgl. de geschiedenis van Job en wat te denken van wat het
Joodse volk in ten laatste WOII overkwam)) via een medemens (medemensen), of doordat er in het
voorgeslacht een opening aan hem is gegeven door een zich ingelaten hebben van het voorgeslacht
met occulte zaken (zie o.a. hiervoor - hierbij moet ook genoemd worden het betrokken zijn geweest
van iemand in het voorgeslacht bij een occulte gemeenschap zoals b.v Odd Fellows en
vrijmetselarij*) dit is in een passieve betrokkenheid in tegenstelling tot wat voor. ad. a geldt, actieve
betrokkenheid.

In dergelijke situaties is het goed pastorale hulp te zoeken en nooit te vergeten dat de overwinning is
behaald (zie nogmaals Col. 2:15 en met name ook het daaraan voorafgaande vers 14).

Een belangrijke tekst in het persoonlijk geestelijk leven is in beide gevallen (zowel t.a.v. ad. a en b)
Jacobus 1:13. En het is bovendien goed te beseffen dat de wapens in deze strijd beide keren niet
vleselijk maar geestelijk zijn (2 Cor. 10:4)! In de volgende studie willen
we ingaan op de wapens voor de christen in deze strijd.

Tot slot
Voor vragen (bij eventuele onduidelijkheid of behoefte aan

toelichting) of reacties wordt verwezen naar de mogelijkheid
tot contact zoals aangegeven op de site. In de volgende
studie wordt onder de noemer ‘bouwen op het fundament en
daaraan gerelateerde onderwerpen' nogmaals ingegaan op De strijd in de hemelse
gewesten (I1) en zoals gezegd met name op de 'wapens in de geestelijke strijd’.

*) Voor het gevaar van dit soort organisaties zie het boek De Keten Gebroken.
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